
Overzicht van activiteiten op school

Beste ouders,

Uw kind is net gestart bij ons op school en omdat wij u als nieuwe ouder graag zo goed

mogelijk willen informeren over alle activiteiten op De Springplank, zetten we onze vaste

activiteiten overzichtelijk op een rij. Voor deze leuke activiteiten is uw hulp welkom en

gewenst.

Spelletjesmiddagen

De spelletjesmiddagen worden georganiseerd voor de kinderen, zodat zij ook op school een

aantal keer met hun favoriete spelletje kunnen spelen. Hulp van ouders is gewenst, omdat de

spelletjes in kleine groepjes worden gespeeld en begeleiding nodig is. Op deze manier kun je

een keer je kind in de klas meemaken. De data hiervoor vind je in de schoolkalender.

Sint aankleding

Rond de aankomst van Sint wordt de school in Sint sfeer gebracht. Hiervoor worden ouders

gezocht om te helpen.

Sinterklaasfeest op school (5 december)

Sinterklaas komt ’s ochtends rond 8.30u aan op een vooraf aangegeven locatie. Alle kinderen

worden op deze locatie verwacht om 8.15uur . Als ouder kun je blijven kijken en meelopen

naar school met Sinterklaas en de pieten totdat de kinderen weer in de klas zijn. De kinderen

zijn die dag vaak eerder uit. Wanneer 5 december op een doordeweekse dag valt mogen de

kinderen vaak de volgende dag wat later naar school komen ivm pakjesavond.

Kerst aankleding

Direct na Sinterklaas wordt er begonnen met de aankleding voor kerst. De data worden via

Social Schools bekend gemaakt. Er worden ouders gezocht om te komen helpen. Vele handen

maken licht werk en het is leuk voor de kinderen als ouders hebben geholpen met versieren.

Kerstfeest in de klas (donderdag voor de kerstvakantie)

De dag begint als een gewone schooldag. De kinderen zijn om 12 uur uit, zodat zij zich

kunnen voorbereiden op het kerstdiner in de klas. Om 17 uur begint de viering op school,

maar vanaf 16.30 uur (wellicht eerder) vinden waarschijnlijk al activiteiten op het plein

plaats. Alle kinderen komen netjes gekleed op school en nemen bestek, bord en beker (met

naam) mee in een tas (gaat vies mee naar huis ;)). Als het goed weer is gaan de kinderen na

het eten met een lampion rondom de school lopen. De werkjes mogen mee naar huis

genomen worden waarvoor het handig is een extra tas mee te nemen. Enkele ouders helpen

in de klas met het klaarzetten van de tafels, tijdens het diner en met het opruimen.

De kinderen zijn de laatste dag voor de kerstvakantie vaak eerder uit.



Kerst opruimen (vrijdag voor de kerstvakantie)

Opruimen van de kerst in de grote ruimtes begint meteen om 8.30u en duurt ongeveer een

uurtje. Mochten ouders wat langer kunnen blijven na het naar school brengen van de

kinderen, dan wordt dit erg gewaardeerd.

Carnaval

Meestal wordt 2 weken voor carnaval de school versierd met behulp van ouders. Hiervoor is

de school op zoek naar decoratie en materialen voor carnaval. Ook hier geldt weer: vele

handen maken licht werk en het is leuk voor de kinderen als ouders hebben geholpen met

versieren.

Uiteraard mogen de kinderen (en helpende ouders) voor Carnaval verkleed naar school. Bij

goed weer zullen alle klassen ’s ochtends op het plein de polonaise lopen, anders in hun

eigen klas. Eind van de ochtend lopen de kinderen in een optocht rondjes om de school.

Uiteraard moet er ook weer opgeruimd worden. Het wordt gewaardeerd wanneer ouders

kunnen blijven om te helpen.

Vastenactie/Sponsorloop

De sponsorloop vindt ieder jaar plaats rondom de school voor een goed doel en duurt van

16u – 18u. Een kwartier van tevoren vindt er buiten een warming-up plaats met alle klassen.

Ouders kunnen uiteraard meelopen. School is om 12 uur uit, zodat er tijd is om alle

voorbereidingen te treffen.

De school zamelt naast de sponsorloop ook op andere manieren geld in. In de school zijn

gedurende de sponsorloop tijd allerlei hapjes en drankjes te koop waarvoor ouders hun

bakkunsten in kunnen zetten. Daarnaast zal er waarschijnlijk vanaf eind van de ochtend een

markt plaatsvinden. Het is leuk voor ouders en kinderen om even te kijken en natuurlijk te

kopen!

Juffen/meesterdag

De verjaardag van de leerkracht wordt elk jaar met de kinderen gevierd in de klas. Wanneer

er meerdere leerkrachten voor de groep staan, worden de verjaardagen op dezelfde dag

gevierd. De invulling van de feestelijkheden verschilt natuurlijk, maar extra hulp is zeker in de

onderbouwgroepen heel  fijn!

Kortom

Uit deze brief blijkt dat de school altijd op zoek is naar ouders die willen helpen met de

voorbereiding/uitwerking van activiteiten. Sommige activiteiten worden per klas door de

eigen leerkracht georganiseerd, maar de voor de organisatie van de feesten/vieringen zijn we

altijd op zoek naar ouders die schoolbreed willen ondersteunen.

Mocht je willen helpen dan kun je je melden bij de feestcommissie, zij kunnen meer

informatie geven: ouderraad@rkbsdespringplank.nl.


